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Het jaar 2024 was op de Hodshonhof een jaar van afscheid nemen en nieuw beginnen. 
Halverwege het jaar vertrokken Jacqueline en Arend Jan naar een rustiger plek in Zeeland. 
Niek en Luca hebben gelukkig met hun frisse blik de ruimte willen opvullen. Later in het jaar  
kondigden ook Jurjen en Gerlinde aan dat zij verder trekken richting het platteland. Gelukkig 
hebben ze nog tot het eind van 2024 hun steentje willen bijdragen aan ons huis.  
In juni heeft ook een van onze jongeren haar tijd bij ons voltooid en hebben we haar met een 
mooie terugblik vertrouwen kunnen toewensen voor de stap naar een zelfstandige woning. 
De Hodshonhof heeft ook afgelopen jaar haar rol weer kunnen vervullen als plek waar je 
jezelf in een veilige omgeving kunt ontwikkelen om onafhankelijk het leven in te gaan! 
 
 
Onze reis door 2024 volgde ook weer het ritme van de gemeenschap. Zondags de 
bezinningsavond. Elke week samen koken en samen eten in de eetkeuken ‘Tante Leen’. 
Woensdag de woongroepavond met volleyballen, een yoga-oefening of bootcamp in de tuin. 
Of rustig tekenen of spelletjes doen Tante Leen of film kijken in de Overkant.​
Ook zijn we weg geweest om te wandelen of samen te poolen. 
Elke twee maanden hebben we een klusdag gehad, waarin we met ons allen de voor- en 
achtertuin hebben bijgehouden of het terras of de keuken hebben geschrobd. Samen iets 
gedaan krijgen en daarop terugkijken geeft ook altijd weer veel voldoening. 
 
We zijn 2024 gestart met een paar mooie woongroepavonden en klusdagen. In de kou 
hebben we lekker samen bij een kampvuur gestaan met natuurlijk een glaasje gluhwein. De 
kinderen hebben voor onze gevederde vrienden gezorgd door vogelhuisjes te maken en 
deze natuurlijk vol met voer op te hangen. Op een andere avond hebben we van Jacqueline 
leren werken met zeepsteen. Uit de puzzelwedstrijd in maart bleek weer dat iedereen wil 
winnen. De laatsten rustten niet voordat de puzzels om 12 uur in de nacht zo goed als af 
waren. 
 
Het tweede kwartaal begonnen we met een paasbrunch, waarbij iedereen wat meenam. In 
april hebben we de grasmat weer klaar gemaakt voor het nieuw seizoen en bloemen 
gezaaid. Ook hebben we met elkaar een nieuwe schutting geplaatst, zodat we zonder lawaai 
en zicht op de buren weer een mooie zomer kunnen ingaan. Verder hebben we een van de 
kamers van de jongeren opgeknapt: Orde in je huis helpt bij orde in je leven!  
 
Halverwege het jaar was een van onze jongeren klaar om verder te gaan. Een nieuw huis is 
ook nog een hele opdracht. Daarbij hielp de een om een wandje te witten; de ander een 
avondje vloeren leggen. Samen kom je het verstl! 
Aan het einde van de lente, kregen we er nog een paar nieuwe bewoners bij. In de keuken 
hebben we vier kuikens uitgebroed, die we al snel konden toevoegen aan ons kippenkoppel. 
Een gratis vers eitje voor wie er maar zin in heeft. 
 

 



 

 
 
Eind mei zijn we met ons allen naar Zeeland vertrokken om uit te rusten van al ons werk. 
Maar ook daar moest er wat moois van gemaakt worden! In het thema van de Olympische 
Spelen hebben we gesport, gegeten en genoten van de natuur buiten de stad.​
 
Natuurlijk hoort er bij een verhuizing ook een afscheid. De maand juli betekende dubbel 
afscheid. Eerst een heerlijke zaterdag gesponsord door de Cultuur Ferry door de grachten 
van Amsterdam ter gelegenheid van het afscheid van Arend Jan en Jacqueline. Een mooie 
tocht vanaf het centraal station over het water. We kregen veel informatie over wat er 
allemaal te zien was in de bekende straten.  Vlak voor de stortregen werden we voor ons 
huis afgezet. Een heerlijke tocht. Dank jullie wel Cultuur Ferry! 
Daarna nog een supergezellige woensdagavond in het teken van afscheid van onze filmster. 
Veel ‘gold’ en natuurlijk een lekker verzorgde maaltijd. ​
Voor onze oud-bewoners en bewoners sloten we juli en het woongroepjaar af met een 
mooie Pizza maaltijd. 
​
Na een rustige zomervakantie hebben we AJ en J met de lading van een leven op weg 
geholpen naar een periode van rust in de provincie. Niek en Luca zijn een week later met 
minder spullen, maar vol met energie begonnen aan hun werk in onze groep. 
 
Ook in laatste kwartaal hebben we ieders creativiteit weer wekelijks gezien bij de 
woongroepavond. Verder hebben we elkaar weer ontmoet bij de wekelijkse maaltijd met een 
goed gesprek. Met een grote groep hebben we een paar keer voetbal gekeken en een leuke 
serie gevolgd op het grote scherm in de Overkant. In november heeft ook een groepje met 
een bootje het Amsterdamas lightfestival kunnen bezoeken.  
 
Aan het eind van het jaar was iedereen in stijl: Een kerstdiner in de gelagkamer van de 
Corvershof, waar we genoten hebben van heerlijke zelfgemaakte kip en andere lekkernijen, 
een prachtige versiering en sjiek geklede mensen. We bedanken de diaconie voor de 
prachtige ruimte! 
 
Op een van de laatste dagen van 2024 hebben we helaas de verhuiswagen Van Jurjen en 
Gerlinde uitgezwaaid op weg naar een nieuw begin in het verre oosten. Super dat jullie zes 
jaar van jullie leven met ons hebben willen delen! 
 
We nemen ook even de ruimte om onze vrijwilligers, fondsen en gulle gevers te bedanken. 
Dit keer willen we de Stichting Meijers-van Meer extra benoemen, die gekozen heeft om ons 
een grote bijdrage te geven voor onze tuin en activiteiten in het nieuwe jaar. ​
Daarnaast noemen we ook een groep uit Gouda die genoten heeft van een rondleiding en 
bezoek aan onze woongroep. Jullie en de hier niet benoemde gevers hartelijk dank! 
Dankzij jullie hebben we in De Hodshonhof  weer een mooi jaar van leren, samenzijn en 
steun kunnen genieten! Tot binnenkort! 
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